
 
Herkomst van de christelijke feesten 
 
Lev.23:3 Sabbat (symbool: rust of feest) 
 
Lev.23:5 Pesach (offer) met daaraan gekoppeld het feest van het 
ongedesemde brood (symbool: matze) 
Feest der ongezuurde broden is in het Hebreeuws ‘Chag HaMatsot’. Het Hebreeuwse woord 
voor ongezuurd brood is matsa, meervoud matsot. Jiddisch: matse (enkelvoud), matses 
(meervoud). Vandaar ook 'matsesfeest'. Het feest werd gehouden van de 15e tot de 21e dag 
van de Hebreeuwse maand Abib, de maand waarin de Israëlieten uit Egypte waren 
getrokken (Ex.23:15). Bij ons valt dat ongeveer in de eerste week van april. Het feest van de 
Ongegiste Broden volgde onmiddellijk op Pasen, dat op 14 Abib werd gevierd. Zeven dagen 
lang aten de Israëlieten ongezuurde broden.) 
 
Lev.23:15 Omertelling, het tellen van Pasen tot Pinksteren > 50 
dagen 
 
Lev.23:16 Feest van de eerstelingen of het pinksterfeest (symbool: 
tarweschoof) 
 
Bovengenoemde hoogtijdagen vallen allemaal in het voorjaar. 
De nu volgende feesten worden in het najaar gevierd (allemaal in de zevende maand): 
 
Lev.23:23 Dag van het blazen van de bazuin (nu bekend onder de 
naam Rosj Hasjana). Het is het begin van het nieuwe jaar (symbool: bazuin) 
 
Lev.23:26 Grote Verzoendag (symbool: vasten) 
 
Lev.23:33 Loofhuttenfeest (symbool: loofhut) 
 
 


